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Precies twintig jaar na zijn dood, op 12 februari 2003, werd in Venlo het Jan Klaassens
Museum geopend. Hans Kraay Senior was aanwezig voor de officiéle opening. Jan Klaassens
was van 1959 tot 1964 Feyenoorder en speelde meer dan tweehonderd wedstrijden voor de

Rotterdammers.

Het museum meet drie bij vier meter.
Hier in dit hokje, naast het café van
zijn vader, verkocht Jan tabakswaar.
In de vitrines zijn leven in vogel-
vlucht: Het schrift waar hij zorgvuldig
alle wedstrijden die hij speelde in
bijhield. Foto’s uit zijn jaren hij VWV
en van het wrak van zijn auto, na zijn
ongeluk in 1962. Een spelerskwartet-
spel met zijn afbeelding. Foto’s van
Feyenoord-elftallen. Jan Klaassens
temidden van, onder anderen, Pieters-
Graafland, Kraaij, Veldhoen, Moulijn.

Jan Klaassens, geboren op 4 septem-
ber1931 te Venlo, kwam in 1959 voor
100.000 gulden van VVV naar Feye-
noord. Hij was fysiek sterk. De werker
op het middenveld, de controlerende
linkshalf. Het type dat Feyenoord in
het toenmalige elftal ontbeerde.
Ondanks het mooie voetbal werden er
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geen prijzen gepakt. Volgens Jan Klaas-

sens had Feyencord hem zo'n aan-
trekkelijk voorstel gedaan ‘dat men
mij overal voor een stommerik had
uitgemaakt als ik daar niet op was
ingegaan.’ In de praktijk kwam het er
op neer dat hij een semi-prof contract
had. Hij kreeg per jaar vijfduizend
gulden ‘voor deelneming aan trainin-
gen en competitiewedstrijden van het
le en Ze elftal’. Hij bleef in Venlo
wonen, hield zijn tabakszaak aan, en
had met Feyenoord geregeld dat hij
twee keer per week met VVV trainde.
Bovendien mocht hij de voorverkoop
van de entreekaarten in zijn tabaks-
winkeltje blijven doen. ‘Zelden heeft
Nederland een transfer beleefd, die op
z0'n pretiige wijze geregeld is: met het
ene been in Fefjenoord, met het andere
in VVV’, aldus de Maas- en Roerbode.

Hij was een rustige, bescheiden
jongen. Een echte sportman, Hij dronk
niet en hij rookte niet. Misschien ook
door zijn jarenlange ervaring als inter-
national (57 interlands) hield hij zich
staande in Rotterdam. Toch werd hij
soms ‘uitgeprobeerd’. Door Cor van
der Gijp bijvoorbeeld die over zichzelf
riep dat hij chronische geelzucht had
en iedereen voor hem uit moest kijken
als Jan net ‘een hard tarwebroodje
belegen kaas met een glas jus
d’orange’ had besteld. Jan trok zich er
Weinig van aan.

Zijn komst bij Feyenoord had effect.
Het eerste seizoen werd het
kampicenschap net misgelopen door-
dat de beslissingswedstrijd met 5-1
werd verloren tegen een ploeg uit de
hoofdstad. Maar een jaar later, in
1961, was het wel raak. Feyenoord
werd voor de zesde maal in haar histo-
rie kampioen en Klaassens ging na
afloop op de schouders. ‘Jan Klaassens

heeft ons een pet met dubbeltjes
gekost, maar hij heeft een hoge hoed
met goudstukken opgeleverd voor ons
elftal’, zo drukte Feyenoord-voorzitter
Kieboom het uit. Op 13 mei 1962
werd Feyenoord wederom kampioen.
Jan Klaassens was er bij, maar niet in
voetbaltenue. Hij had dat seizoen een
ernstig auto-ongeluk gehad en was
herstellende van de gevolgen.

Net twee weken uit het ziekenhuis
werd desondanks zijn naam in de Kuip
gescandeerd door de 64.000 toe-
schouwers. Hij werd verzocht naar het
terras te komen waar hij met de
tranen in de ogen de ovatie in
ontvangst nam.

Met Jan Klaassens trok Feyenoord
Europa in. In 1961-1962 stuitte men
op Tottenham na Goteborg te hebben
uitgeschakeld. In 1962-1963 ging het
al een stuk beter. Pas in de halve finale
tegen Benfica kwam er een eind aan
Feyenoords zegetocht, die voerde
langs Servette, Vasas Boedapest en
Stade Reims. In 1964 ging keerde hij
terug naar VVV. Op 12 december van
datzelfde jaar werd Jan Klaassens tot
bondstidder benoemd.
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